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RABBI CHANINA EN DE KIPPEN  

 

Heel lang geleden woonde er in een dorpje in Israël eens een man en 

een vrouw, die heel arm waren. Door de week aten ze gedroogde peulen 

van de carobe-boom en  allerlei andere dingen die ze buiten konden 

oprapen. Alleen voor sjabbat konden ze ander eten kopen. 
 

 

Op een vrijdagmorgen hoorden Rabbi 

Chanina ben Dosa en Rachel (want zo 

heetten ze)  een vreemd geluid bij de 

deur. Rachel  ging kijken.  Ze zag een 

kip en een haan. De haan was zwart, 

maar hij had één witte veer in zijn staart. 

En de kip was helemaal wit. Alleen in 

haar staart zat één zwart veertje.  
 

 

De haan liep meteen door de open deur naar binnen. De kip bleef zitten, 

en toen Rachel haar wilde oppakken, zag ze twee eieren. 

‘Daar kan ik een koek van bakken’, dacht ze. ‘Dan hebben we vanavond 

iets lekkers voor sjabbat’. 

Ook Rabbi Chanina kwam naar buiten. ‘Chanina, kijk eens! Hakadosj 

Baroech Hoe heeft ons een paar gasten voor sjabbat gestuurd. En ze 

hebben ook nog een cadeautje voor ons meegebracht! 
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Rabbi Chanina pakte de kip en de eieren heel voorzichtig op. ‘Het is een 

belangrijke mitswa om terug te geven wat je gevonden hebt’, zei hij. De 

kip, de haan en de eieren zijn niet van ons. Ik weet zeker, dat iemand ze 

zoekt. We zullen goed voor ze zorgen, en als de eigenaar er om komt 

vragen, dan geven we ze weer terug. Net zoals in de Tora staat. 

 

Rabbi Chanina en Rachel maakten een lekker warm nestje voor de kip 

en de eieren. De kip begon te broeden, en na een paar dagen kwamen 

er kuikentjes uit de eieren. De kuikentjes groeiden snel, en werden zelf 

ook weer hanen en kippen die eieren legden. 

Al gauw was het hele huis vol met kippen, hanen, kuikentjes en eieren. 

Overal lagen veren, en Rabbi Chanina en Rachel konden nergens meer 

zitten vanwege alle kippen. Door al het gekakel konden ze elkaar bijna 

niet meer verstaan.  
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‘Wat moeten we toch doen?’ zeiden ze. ‘Het lijkt hier wel een kippenhok, 

we passen zelf niet meer in ons huis!’. 

Samen vingen ze alle kippen, hanen en kuikens. Ze stopten ze in een 

grote mand. En de eieren deden ze voorzichtig in een doosje. 

Zo gingen ze naar de markt. Ze verkochten alles, en van het geld dat ze 

kregen kochten ze twee geitjes. De geitjes kregen een plaatsje in het 

veld naast het huis. Maar wat gebeurde er? De geiten kregen kindertjes. 

Een jaar later liepen er een heleboel geiten en geitjes naast het huis! 

Rabbi Chanina en Rachel zorgen heel goed voor ze. Maar nooit dronken 

ze van de geitenmelk of gebruikten ze de wol. ‘Ze zijn niet van ons’, zei 

Rabbi Chanina. ‘De eigenaar van de kippen zal ze echt wel een keer 

komen halen’. 
 

Op een dag liepen er twee mannen 

langs het huis van Rabbi Chanina. ‘Als ik 

me niet vergis ben ik hier ooit eens een 

kip en een haan kwijtgeraakt’, zei de 

een. Rabbi Chanina rende naar buiten. 

‘Hoe zagen ze er uit?’, vroeg hij. ‘Het 

was een grote, zwarte haan’, vertelde de 

man. ‘Alleen in zijn staart had hij een 

witte veer. En de kip was net andersom. 

Helemaal wit, met maar één zwart 

veertje in haar staart’.  
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Rabbi Chanina was heel blij. ‘Dan heb ik ze gevonden!’, riep hij. ‘Komt u 

maar met me mee, hier zijn ze!’. De mannen zagen een grote kudde 

geiten.  

‘Die zijn niet van mij. Het waren kippen, geen geiten’, zei de ene man.  

 

Rabbi Chanina vertelde dat de kip zoveel kuikentjes gekregen had, dat 

ze ze moesten verkopen. ‘En voor het geld heb ik twee geiten gekocht. 

Maar die kregen ook weer kindertjes. Alle geiten zijn van u’, zei Rachel. 

De man keek heel verbaasd. ‘Zulke eerlijke mensen heb ik nog nooit 

ontmoet’, zei hij. ‘In de Tora staat dat wanneer je iets vindt en de 

eigenaar er naar vraagt, je het terug moet geven’, zei Rabbi Chanina. 

‘Die hele kudde is echt van u’. 
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☺ Rabbi Chanina was heel arm. Moest hij echt zelf het voer betalen? 

Want de kippen waren niet eens van hem!  

 

Er zijn een heleboel boeken die precies 

uitleggen hoe je de mitswot uit de Tora moet 

doen. Een van die boeken is de Misjna. 

 

 

Hieronder zie je een stukje uit de Misjna. Je kunt er uit leren wat je moet 

doen wanneer je een kip of een ander dier vindt en je niet weet van wie 

het is: 
 

Als iemand kippen vindt en niet weet wie de eigenaar is, dan moet hij ze mee naar huis 

nemen. Hij mag de eieren verkopen, en met het geld daarvan voer voor de kippen 

kopen. Dit moet hij 12 maanden doen. 

Zodra de twaalf maanden voorbij zijn, mag hij de kippen verkopen. Het geld dat hij 

daarvoor krijgt moet hij bewaren voor de eigenaar van de kippen. 
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☺ Dit stripverhaal vertelt wat je volgens de Misjna moet doen wanneer 

je ergens loslopende kippen vindt. Vul zelf de woorden in. 

 

 

☺  Hoe heeft Rabbi Chanina heeft de mitswa van hasjavat aveeda 

gedaan? Kleur het rondje dat voor het goede antwoord staat. 

 

O Hij deed de mitswa precies zoals het moet, niet meer en niet minder. 

O Hij deed iets minder dan hij eigenlijk zou hoeven te doen. 

O Hij deed veel meer dan hij eigenlijk had hoeven te doen. 


